
WIST U DAT

men in Groot-Brittannië een apart soort rouwkrans gebruikt?

Ieder land heeft zo zijn eigen gewoonten en dat is natuurlijk terug te vinden op de begraafplaats.
The British way of mourning uit zich o.a. in een apart soort rouwkrans,

die officieel Funeral Letter Wreath heet.
Het bestaat uit een langwerpig frame, waarop letters van oase (kunstmos) worden bevestigd;

in de oase worden bloemen geprikt, al of niet omgeven door gerimpeld gekleurd lint.
Over het algemeen wordt de familierelatie in bloemenletters weergegeven:

vader (dad, daddy, papa), moeder (mum, mama), oma (nan), opa (grandad),
maar iedere (eigen)naam is mogelijk.

De bloemen vergaan het eerst
en uiteindelijk komt ook aan de rouwkrans een eind!


