WIST U DAT ...

men in het zuiden van het land soms schertsend spreekt van d’'n verkeerde Jezus
en in Vlaanderen van De Verkeerde Lieve Heer,
als de houding van Jezus aan het kruis afwijkt van wat gebruikelijk is.

Een typisch kenmerk van een katholieke begraafplaats is het kruis dat alom aanwezig is.
Is het je wel eens opgevallen dat, als er een corpus aan het kruis hangt,
Jezus vanaf het kruis altijd naar rechts kijkt?

Dat komt omdat in de klassieke opstelling Jezus-aan-het-kruis geflankeerd wordt
aan zijn rechterzijde door zijn moeder Maria
en aan zijn linkerzijde door de apostel Johannes.

En een kind in nood kijkt het eerst naar zijn moeder.
In het geval dat Jezus naar links kijkt, naar zijn geliefde discipel Johannes,
spreekt men over d’n verkeerde Jezus.
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