MET EEN FUNERAIRE GLIMLACH
WAT STAAT DAAR NOU?

Het is overal hetzelfde met die honden.
Nu de katten nog.

Waar hebben we het hier nou over...
incest?




Hoezo alleen groenafval?

Hartelijk gefeliciteerd. Waarmee?




Bedankt voor de fijne jaren...
we zullen je nooit vergeten!

Om te ontsnappen uit de hel?




We zullen het nooit weten,
behalve als we zelf gaan kijken

Levend? Ik hoop toch dat hij dood was
toen hij werd begraven.




Tja, probeer deze poort maar eens te sluiten

“Dank dat u onze doden niet besteelt!”
(merci de ne pas voler nos morts)




