MET EEN FUNERAIRE GLIMLACH
KOP KWIJT

Daar komt geen verstandig woord meer uit

Daar zat-ie, maar nou niet meer




Heilige Antonius, beste vrind,
maak dat ik mijn hoofd weer vind

Mij kun je niet meer bij kop-en-kont
beetpakken om me buiten te zetten




Het is erop of eronder

Het lezen is een beetje lastig zo




Zit ik er een beetje elegant bij?
Ik zie het zelf niet zo goed meer

Ik leg mijn hoofd in mijn schoot




Tja, ik kan er ook niks aan doen,
kwijt is kwijt

Dan ben je alles al kwijt en dan
pakken ze je hoofd ook nog eens af




