MET EEN FUNERAIRE GLIMLACH

Grappige teksten met een funerair tintje, daar hou ik wel van.
Je vindt ze op begraafplaatsen maar ook daar buiten. De humor
zit ook wel in de context waarin ze -bij toeval- zijn geplaatst.

In de abri bij de bushalte bijvoorbeeld:

Dat een transformatorhuisje levensbedreigend kan zijn,
dat snap ik, maar dat er dan maar meteen jouw
bestemming bij moet staan (cimetiere/begraafplaats)??




Was er niet dat liedje van Annie M.G. Schmidt
“ik zou je in een doosje willen doen”....

Ik zou er nog even over nadenken
voordat ik de kroeg in dook met deze naam ...




Of deze, die er vlak naast ligt, hoewel ook wel geruststellend
dat de uitvaartverzorger connecties heeft met de hemel:

Dan kom je toch nog goed terecht:




Zo, en nu eerst een .....

Leuke naam voor een straat waar de begraafplaats aan ligt




Deze ook toch?

En hoe doet die trein dat dan, de rust bewaren?




